
Recensie Het Parool Peper & zuur?! 

Bij ‘Peper en zuur?!’ trekt de geur van Surinaamse soep door 
het theater, en in de zaal wordt het steeds gezelliger 

Cabaretier Howard Komproe en kok Noni Kooiman vertellen, roerend in een stomende 
pan santensoep, schrijnende, belangrijke en mooie verhalen over Suriname. 

Noni Kooiman en Howard Komproe vertellen belangrijke – soms schrijnende – verhalen uit 
Suriname. Bron foto Fluer Mulder 

Kokos en masala, zoutvlees, madame-jeanette, citroengras, amsoi en maggiblokjes. 
In Peper en Zuur?! nemen cabaretier Howard Komproe en kok Noni Kooiman ons mee op 
een ontdekkingsreis aan de hand van ingrediënten die, live op het podium, 
hun homemade Surinaamse santensoep in verdwijnen. 

Maar hier wordt meer gemixt en gemengd dan groenten, pepers en kruiden. Terwijl ze om 
de beurten in de grote, stomende pan op hun rijdende kookeiland roeren, vertellen ze 
over de geschiedenissen van mensen die, vaak onder valse voorwendselen als 
goedkope arbeidskracht, naar Suriname kwamen en delen ze persoonlijke verhalen. 

Liefdevol spreken ze over de toko waar ze tijdens hun studententijd in Amsterdam gratis 
kooktips bijeen sprokkelden, vol intentie over de gewetenloze ‘koeliecontracten’ van 
Britse en Nederlandse overheden en de vuile praktijken achter contractarbeid. Ze eren 



hun Surinaamse moeders, oma’s en tantes en de vindingrijkheid van alle mensen die 
van over de hele wereld in Suriname samenkwamen en er een nieuw leven begonnen. 

Bij Komproe en Kooiman biedt eten troost. Dat spat van hun vertelling af. De verhalen 
die ze in stadsarchieven en geschiedenisboeken verzameld hebben, zijn belangrijk, 
soms schrijnend, maar ook vol humor en plezier. 

Dat de vorm nog niet lekker werkt – de muzikale inzetjes zijn feestelijk maar rommelig en 
de overgangen tussen verhalen soms ronduit onhandig – nemen we op de koop toe. 
Want terwijl heerlijke geuren uit de pan opstijgen (opvallend: ook een zintuig dat niet 
vaak geprikkeld wordt in het theater...), wordt het in de zaal steeds gezelliger. Eten 
verbindt, dat merk je hier ook. 

Na afloop staat de soep, vegetarisch zodat iedereen mee kan eten, op ons te wachten. 
Eindoordeel: zoet, pittig, hartstikke lekker! 

 


